
A m´asseoir sur un banc cinq minutes avec toi
 Et regarder les gens tant qu´y en a
 Te parler du bon temps qu´est mort ou qui r´viendra
 En serrant dans ma main tes p´tits doigts
 Pis donner à bouffer à des pigeons idiots
 Leur filer des coups d´ pieds pour de faux
 Et entendre ton rire qui lézarde les murs
 Qui sait surtout guérir mes blessures
 Te raconter un peu comment j´étais mino
 Les bonbecs fabuleux qu´on piquait chez l´ marchand
 Car-en-sac et Minto, caramel à un franc
 Et les mistrals gagnants

 A r´marcher sous la pluie cinq minutes avec toi
 Et regarder la vie tant qu´y en a
 Te raconter la Terre en te bouffant des yeux
 Te parler de ta mère un p´tit peu
 Et sauter dans les flaques pour la faire râler
 Bousiller nos godasses et s´ marrer
 Et entendre ton rire comme on entend la mer
 S´arrêter, r´partir en arrière
 Te raconter surtout les carambars d´antan et les cocos 
bohères
 Et les vrais roudoudous qui nous coupaient les lèvres
 Et nous niquaient les dents
 Et les mistrals gagnants

 A m´asseoir sur un banc cinq minutes avec toi
 Et regarder le soleil qui s´en va
 Te parler du bon temps qu´est mort et je m´en fou

 Te dire que les méchants c´est pas nous
 Que si moi je suis barge, ce n´est que de tes yeux
 Car ils ont l´avantage d´être deux
 Et entendre ton rire s´envoler aussi haut
 Que s´envolent les cris des oiseaux
 Te raconter enfin qu´il faut aimer la vie
 Et l´aimer même si le temps est assassin
 Et emporte avec lui les rires des enfants
 Et les mistrals gagnants
 Et les mistrals gagnants

Op een bankje te gaan zitten vijf minuten met jou
En naar de mensen te kijken zoveel als er zijn
Je te vertellen over de goeie tijd die dood is of terugkomt
terwijl ik je kleine vingertjes in m'n hand klem
en voer te geven aan die idiote duiven
ze trappen te geven maar niet echt
en je lach te horen die de muren openscheurt
en vooral mijn wonden geneest
je een beetje te vertellen hoe ik klein was
die fantastische bonbecs, die we uit de winkel pikten
Car-eb-sac en Minto, caramel voor één cent
En de mistral gagnants

Weer te lopen in de regen vijf minuten met jou
En het leven te bekijken zoveel als er is
Je de wereld te vertellen terwijl ik je opvreet met m'n ogen
Je te vertellen over je moeder, een beetje
En in de plassen te stappen zodat ze gaat mopperen
Onze schoenen verpesten et zoveel plezier hebben
En je lach te horen zoals je de zee hoort
Op te houden en terug te gaan in de tijd
Je te vertellen van die carambars van vroeger en de 
cocos bohères
En de echte roudoudous die onze lippen open sneden
en onze tanden verpestten
En de mistral gagnants

Op een bankje te gaan zitten vijf minuten met jou
En naar de zon te kijken die weggaat
Je vertellen van de goeie tijd die dood is maar 't kan me 
niet schelen
Je te zeggen dat de boosaards dat zijn wij niet
Dat als ik een beetje gek ben, dan alleen door jouw ogen
Want die hebben het voordeel met z'n tweeën te zijn
En je lach te horen die zo hoog opstijgt in de lucht
Als de kreten van de vogels 
Je uiteindelijk te zeggen dat je van het leven moet houden
En ervan houden zelfs als de tijd een moordenaar is
En de lach van de kinderen met zich meeneemt
En de mistrals gagnants
En de mistral gagnants 


